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Als dit parochieblad uitkomt, is het paasfeest
allang weer voorbij. De paaseieren zijn inmiddels
op of in de eiersalade gegaan, het paasstukje dat
de brunchtafel sierde is verdwenen in de GFT-bak
en de laatste chocolade eieren liggen wat te
verpieteren op een schaaltje.

Langzaam bereiden wij ons voor op de zomer, de zon, de lange avonden, op reis
gaan of gewoon, lekker vakantie. Dat is goed. Wij mensen hebben iets nodig om
naar uit te kijken.

Maar de paastijd, deze is nog steeds niet voorbij! De paastijd eindigt vijftig
dagen na het grote paasfeest. Eerst komt nog de hemelvaart van Jezus en tien
dagen daarna is het Pinksteren.

De dag dat de Heilige Geest over ons wordt uitgestort. En let op het woord
“uitgestort”. Er komt geen lauwe Geest die we amper bemerken, er komt niet
“iets” van een geest.... Nee, de Heilige Geest wordt over ons uitgestort. Michael
W. Smith, een Amerikaanse gospelzanger, omschrijft het in een van zijn
prachtige Gospels (Let it rain) als; “He opens the floodgates of heaven” oftewel;
God opent de sluizen van de hemel om de Heilige Geest over ons uit te storten!
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Deze Heilige Geest is de actieve goddelijke kracht die God in ons binnenste
gestort heeft. Als wij deze Heilige Geest de ruimte geven om ons te vormen dan
biedt deze ons steun, neemt hij onze angsten weg en geeft hij ons hoop!

Beste mensen, open uw hart voor deze Heilige Geest! Laat met Pinksteren de
Heilige Geest u opnieuw inspireren en leef verder met de kracht en de Liefde die
God voor ons heeft. Nog een paar mooie dagen van deze paastijd en alvast een
zalig Pinksteren.

ROUWVERWERKING

Samen rouwen, samen dragen

Het gedicht van Sholeh Rezazadeh laat zien hoe
rouw ons kan raken: de pijn, het gemis, maar ook
de troost die we bij elkaar kunnen vinden. Soms
staan we ver van elkaar, maar in kleine gebaren —
een omhelzing, een luisterend oor — ontstaat
nabijheid. Rouw gaat niet alleen over het verlies
door de dood, maar ook over andere vormen van afscheid en gemis. Het gedicht
herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om zorgzaam te zijn voor elkaar.

De Rouwbezoekgroep wil daarin nabij zijn. Zij geven kaartjes bij uitvaarten en
bezoeken mensen die rouwen, om samen in gesprek te gaan en ruimte te
bieden aan verdriet.

Op 1 mei organiseert de groep een bijeenkomst vanaf 19.00 uur in de St.
Annakerk. ledereen die iemand verloren heeft, is van harte welkom om samen
te komen, te delen en elkaar te ontmoeten.

Voor meer informatie: Herberg@jpmaastricht.nl U kunt ook bellen met kapelaan
Vincent.

De hele wereld is ons huilende kind

Toen pijn werd uitgedeeld en vreugde ook,

stonden we in andere hoeken van de aarde

ik dacht aan hoop die elke dag duurder werd, verder weg, vager
jij was moe van elke seconde rennen

door nachten en dagen die niet meer van jou waren

voor iets waarvan je niet eens meer wist wat het was

wat kon jij doen tegen mijn pijn, vriendin?

een omhelzing,
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een gaatje in de agenda dat je met je eigen handen groef
mijn hoofd op je schouder, op een tapijt, het enige
overblijfsel van mijn vaderland

Toen vreugde werd uitgedeeld als warm brood

stond jij misschien vooraan in de rij

en kreeg ik pas toen het brood al koud was

maar jij wachtte steeds met eten tot iedereen aan tafel zat
dat was jouw cultuur

kijkend naar de wereld, een speeltuin van tachtigjarige kleuters,
zagen we elkaars eenzaambheid,

en ruimden we in stilte de laatste gebroken scherven op
verbonden we

de wonden

na elk feest, na elke rouw, elk spel

Blijf nog even bij me

de hele wereld is ons huilende kind

(Sholeh Rezazadeh, voorpagina Trouw 07.03.26)

PROCESSIES IN ONZE FEDERATIE — SAMEN OP WEG IN GELOOF

gemeenschap.

Binnen onze federatie kennen we een mooie en
betekenisvolle traditie van processies. Ook dit jaar mogen
we weer samen op weg gaan, verbonden in geloof en

Op zondag 10 mei vindt de bronprocessie plaats. Op deze

dag is er binnen onze federatie één gezamenlijke eucharistieviering in de St.

Theresiaparochie.
Hier komen de vier stadsdevoties samen. Een bijzonder teken van

verbondenheid in Maastricht. De bronprocessie herinnert ons aan het begin van

ons geloof in onze stad.

Volgens de overlevering werd de bron door Sint Servaas zelf geput. Vele
pelgrims vonden hier rust aan het einde van hun tocht, voordat zij verder gingen
naar de kerk van St. Servaas. De processie vertrekt om 10.00 uur vanuit de St.
Theresiakerk en gaat naar de bron, waar een openluchtmis zal worden gevierd.

Bij slecht weer vindt de viering plaats in de St. Theresiakerk.



SACRAMENTSPROCESSIE OUD-CABERG
i | #F Op zondag 7 juni 2026 trekt de traditionele

£ Sacramentsprocessie weer door de straten van Oud-
Caberg. De processie vertrekt na de H. Mis van 10:00 uur
vanaf de Van Akenweg bij de kerk, dus naar
& verwachting rond 11:00 uur. De route is dit keer via de
Pergamijndonk, Pandectendonk, Van Akenweg voor een
korte rustaltaarplechtigheid bij Boerderij Gilissen en
daarna weer terug naar de kerk.

De parochie beschikt over voldoende mooie beelden en
andere attributen om een sfeervolle processie te vormen,
maar dat gaat alleen wanneer er ook mensen zijn die dat allemaal dragen. Ook
mensen die niet kunnen of willen dragen, zijn van harte uitgenodigd om deel te
nemen aan de processie. ledereen is welkom en kan zich om 10.30 uur melden
onder de poort Van Akenweg 66a. Aanmelding vooraf is fijn, want dan kan een
indeling worden gemaakt. Meldt u zich gerust aan via 06-54636526

of no.tillie@live.nl.
De bewoners langs de route wordt gevraagd hun auto tijdelijk op de oprit of
elders te parkeren, zo mogelijk te vlaggen en een passende versiering neer te
zetten. Na afloop van de Sacramentsprocessie is er voor de deelnemers een
kopje koffie of thee met iets lekkers in de Luibe. Ook dit jaar wordt er een
kinderactiviteit georganiseerd bij gemeenschapshuis De Luibe aan de Van
Akenweg.

PROCESSIE IN WOLDER

Ook in Wolder zal er een processie plaatsvinden, en wel op zondag 14 juni. De H.
Mis begint daar om 9.00 uur, met aansluitend de processie. Meer informatie
hierover volgt in het volgende parochieblad.

Samen op weg gaan, biddend en zingend, maakt zichtbaar dat ons geloof leeft —
in onze straten, in onze gemeenschap en in ons hart.

BIDTOCHT NAAR DE KAPEL IN HET LANAKERVELD (OUD-CABERG)

po% U bent van harte uitgenodigd voor een bidtocht naar
de kapel in het Lanakerveld (Oud-Caberg) op vrijdag 29
mei.
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We beginnen om 19.00 uur met de viering van de H. Mis in de kerk van Oud-
Caberg. In deze viering bidden wij in het bijzonder voor de vrede in de wereld.
Na de H. Mis trekken we samen naar de kapel in het Lanakerveld. Onderweg
bidden we de rozenkrans. Ook bij aankomst bidden we gezamenlijk een gebed
voor de vrede. Na afloop is er gelegenheid om samen nog iets te drinken.

DODENHERDENKING IN DE KERK VAN WOLDER

& Op 4 mei staan wij ook dit jaar in onze parochiekerk
van Wolder stil bij de dodenherdenking. In
verbondenheid met heel Nederland gedenken wij
allen die hun leven hebben gegeven voor onze
vrijheid en vrede.

Om 19.30 uur begint in de St. Petrus en Pauluskerk
in Wolder een korte gebedsviering. In deze viering bidden wij samen om vrede,
in onze wereld, in ons land en in ons eigen hart. Tegelijk staan wij stil bij hen die
deze vrede niet vanzelfsprekend hebben gekend en die hun leven hebben
gegeven in tijden van oorlog en geweld.

Aan onze kerk hangen twee herdenkingsplaquettes. Eén plaquette herinnert aan
de inwoners van Wolder die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen
door oorlogshandelingen. Deze plaquette is geplaatst om de herinnering aan
deze dorpsgenoten levend te houden en hun verhalen door te geven aan
volgende generaties . Daarnaast is er een plaquette die herinnert aan een
geallieerde militair die tijdens de oorlog om het leven kwam, toen zijn vliegtuig
neerstortte in deze omgeving . Ook hij wordt hier herdacht als iemand die zijn
leven gaf voor onze vrijheid. Na de gebedsviering gaan wij gezamenlijk naar deze

plaquettes. Daar zullen wij een kaars plaatsen als teken van herinnering, hoop
en verbondenheid. Om 20.00 uur houden wij samen de nationale herdenking
met twee minuten stilte, zoals overal in Nederland gebruikelijk is op deze dag.
Wij nodigen u van harte uit om samen met ons deze betekenisvolle herdenking
bij te wonen. Laten wij samen stil worden, bidden om vrede en de herinnering
levend houden.

ZEGENING VAN VOERTUIGEN OP HET MOLLETTEPLEIN (OUD-CABERG)
® Op zondag 31 mei vindt op het Molletteplein in Oud-Caberg

de jaarlijkse zegening van voertuigen plaats. Na de H. Mis
bent u welkom om met uw voertuig naar het plein te komen.
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De zegening is voor auto’s en alles wat wielen heeft — dus ook bijvoorbeeld
fietsen, scootmobielen en rollators.

De zegening gebeurt op voorspraak van de heilige Christoffel, die wordt
aangeroepen als beschermer van reizigers en allen die onderweg zijn. U kunt
terecht na de mis tot ongeveer 12.40 uur.

ledereen is van harte welkom.

BEDEVAART BANNEUX DONDERDAG 28 MEI 2026

Dit jaar gaan we samen (hele dekenaat Maastricht-
Meerssen) op bedevaart naar Banneux. Hier zullen wij
samen de H. Mis vieren en brengen wij een bezoek
aan de plaats waar Maria is verschenen. Ze wordt hier
vereerd met de titel: de Maagd der Armen.

De kosten voor de hele dag zijn incl. warme maaltijd, €
47,50 - zonder warme maaltijd € 20,00

Het belooft een mooie dag te worden!

U kunt zich opgeven bij de parochiekantoren tot
uiterlijk 1 mei 2026. Ook voor meer informatie kunt u daar terecht. In de kerken
liggen de folder met vermelding van de opstapplaatsen. Deze kunt u ook bij de
parochiekantoren krijgen.

OPBRENGST VASTENACTIE

De vastenactie in St. Annakerk heeft € 488,41 opgebracht, in de St. Theresia-
Jozefkapel werd € 310,50 ingezameld. Er kan dus een bedrag van € 798,91 aan
de Stichting St. John’s Hospital in Ghana worden overgemaakt.

Namens de stichting iedereen, die heeft bijgedragen, van harte bedankt.

RENHUIS DE KERKMUIS
Hallo allemaal hier ben ik dan weer Renhuis de kerkmuis. Weet
? je, ik zat laatst achter in de kerk goed verstopt. Je moet namelijk
7 f een beetje opletten als muis, want je weet maar nooit, het kan
- gevaarlijk zijn. Zeker als er een kat op bezoek komt!
x De pastoor vertelde iets over Jezus die “naar de hemel ging”. Ik
spitste mijn oren. Naar de hemel? Ik dacht meteen aan die
mensen die naar de maan zijn geweest. Je weet het wel die astronauten. Zo

heten ze, (geloof ik). Met zo’n grote raket, veel rook, een harde knal en boem.
Omhoog!



Ik keek meteen omhoog naar het plafond van de kerk. Maar ik zag geen gat.
Vreemd... Ik had ook geen harde knal gehoord zoals dat
normaal is bij raketten.

Of had Jezus een misschien een elektrische raket. Dat kan
natuurlijk ook, want net als bij elektrische auto’s zal je zo’n
raket ook niet horen.

De hele week bleef ik erover nadenken. Hoe groot zou die
raket zijn geweest? En waar zou die dan gestaan hebben?
Achter de kerk misschien? Ik heb zelfs nog even bij de sacristie gekeken, maar
daar stond alleen een bezem. Ik ben maar weer eens naar mijn oom aan de
Maas gegaan.

Ik vertelde mijn oom over de raket en Jezus. Mijn oom vertelde mij dat een
elektrische raket, die je naar de maan brengt, niet bestaat. Maar de hemel waar
de pastoor het over heeft, is niet in de lucht boven ons waar die astronauten
naartoe gaan.

Mijn oom vertelde me dat met Hemelvaart wordt bedoeld, dat Jezus is
opgestegen naar de hemel, naar God, zijn Vader. Dat kun je niet zien zoals een
raket die opstijgt. Hij is nu naar de plaats waar God is, en daar kunnen we
allemaal heen dankzij Jezus die de poort van de hemel voor ons heeft
opengemaakt toen hij aan het kruis is gestorven.

Alle mensen kunnen dan daar naar toe als zij dood gaan.

Ik hoop dat dit nog heel lang duurt, want ik wil nog heel veel doen.

Toch vond ik het een klein beetje jammer. Want eerlijk gezegd leek het me best
mooi om eens zo’n lancering te zien. Maar ja... misschien is de Hemelvaart van
Jezus toch nog bijzonderder dan de lancering van een raket.

VERTONING VAN DE DOCUMENTAIRE MAESTRICHT BEGROEF
MAESTRICHT Op zon'dagmiddag 26 april om 14.%0 uur wor({t in de St.
BEGROEF Theresia-Jozefkapel van de Theresiakerk de bijzondere
i documentaire Maestricht Begroef — in gesprek met de
graven getoond. Deze film van Arnold Smit neemt je mee
naar één van meest fascinerende plekken in onze stad: de
oude begraafplaats aan de Tongerseweg in Maastricht.

EEN FILM VAN

ARNOLD SMIT De vertoning is gratis toegankelijk voor iedereen.



Of je nu nieuwsgierig bent naar lokale geschiedenis, geinteresseerd bent in
verhalen van vroeger, of gewoon op zoek bent naar een inspirerende
filmervaring — je bent van harte welkom!

U kunt zich aanmelden bij het parochiekantoor van de Annakerk en het
parochiekantoor van Daalhof.

ONTMOETINGSDAG IN DE HERBERG 9 JUNI IN DE KERK VAN DAALHOF

Wij nodigen u van harte uit voor onze
ontmoetingsdag in “De Herberg” bij de kerk
in Daalhof op 9 juni. Deze dag staat in het
teken van ontmoeting, samen zijn en het
delen van verhalen in een warme en open
sfeer.

We beginnen om 10.30 uur met ontvangst,
waarbij koffie en thee voor u klaarstaan.
Rond 12.30 uur is er een kleine lunch, zodat er ook ruimte is om elkaar op een
ontspannen manier te ontmoeten.

Om 13.00 uur volgt een activiteit of lezing. De invulling hiervan is op dit moment
nog niet bekend, maar zal tijdig worden aangekondigd via onze Facebookpagina
en website.

U kunt zich aanmelden via herberg@jpmaastricht.nl maar dit is niet verplicht. U
bent ook vrij om op elk moment van de dag binnen te lopen en aan te sluiten.

De ontmoetingsdagen in “De Herberg” zijn bedoeld voor iedereen die behoefte
heeft aan contact, een goed gesprek of gewoon even samen zijn. Of u nu vaker
komt of voor het eerst aansluit, u bent van harte welkom.

DANK 80 JAAR

Op 1 maart mocht ik in de kerk van Wolder met de parochiegemeenschap de
Heer danken voor mijn 80ste verjaardag. Het was een bijzonder mooie viering.
Onze Pastoor was de celebrant en de 2 diakens assisteerden, ook onze trouwe
acoliet Erik. Het koor waar ik ook nog bij hoor had extra haar best gedaan om
deze viering op te luisteren, zoals zij dat op vele zondagen in het jaar doen.
Bijzonder was het koperensemble samengesteld uit leden van de beide
harmonieén; Petrus en Paulus en Wilhelmina. Zij brachten hele fijne
inspirerende muziekstukken ten gehore. Dit alles om de Heer te loven, die ons
het leven heeft gegeven. Bravo voor de samenwerking.
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Heel fijn dat er zoveel mensen aanwezig waren naast mijn medezusters en
familie om zo’n fijne viering mee te maken. Aan u allen ook hartelijk dank voor
het meevieren, mee bidden in deze waarlijk feestelijke viering. Het was de
zondag van de berg Thabor en de pastoor stuurde ons zoals Jezus terug naar het
dal. Dank ook aan de kosters, die elke viering weer paraat zijn. De dames die de
versiering verzorgen en het onderhoud van onze mooie kerk. Dan was er een
heel gezellig samenzijn in het parochiehuis met koffie en vla. Dank voor hen die
het allemaal weer georganiseerd en klaargemaakt hebben. Dank aan u allen
voor de vele kaarten en giften die ik in die dagen mocht ontvangen voor onze
missiegebieden in Sri-Lanka en Madagaskar. Ook namens onze zusters daar dank
voor uw edelmoedige gaven. Verder kreeg ik als buitengewone verrassing van
het kerkbestuur nog een reis naar Lourdes aangeboden. Het was geweldig.

Aan u allen heel veel dank en als mijn gezondheid het toelaat hoop ik nog een
beetje dienstbaar te kunnen zijn.

Zr Johanna

JUBILEUM ENCI-KOOR IN DE ST. ANNAKERK

Op zondag 3 mei a.s. luistert het ENCI-koor met als soliste mevr. Eveline
Leunessen —van Hoofwijk de H. Mis van 10.00 uur op in de St. Annakerk.

Het koor viert het 75-jarig jubileum en het feit dat dhr. Ronald Franssen 50 jaar
dirigent van het koor is.

GEDOOPT
St. Annakerk 29-03-2026 Jeaxx Gerard Cruts en Chezz Hendrik Cruts
04-04-2026 Valerie Hofman,
Dagmar Hofman en Milan Steinbusch

Ouders en familie van harte gefeliciteerd

OVERLEDEN:

Oud-Caberg: 03-04-2026:  Pierre Heygele (90 jr)
06-04-2026:  Gerty Coonen-Berends (89 jr)

Wolder: 24-02-2026:  Piet Crauwels ( 92 jr)
22-03-2026:  Wiel Meerten (75 jr)

Wij wensen hun dierbaren veel sterkte.



EERSTE HEILIGE COMMUNIE IN WOLDER
Op de laatste zondag van mei, dit jaar op 31 mei, zullen de
volgende kinderen in Wolder hun Eerste Heilige Communie
ontvangen. Een bijzonder moment in hun leven, waarin zij voor
het eerst volledig deelnemen aan de eucharistie. Namens het
kerkbestuur, het pastoraal team en het team van de
communievoorbereiding feliciteren wij deze kinderen van harte. Wij wensen
hen en hun families een mooie en gezegende dag toe, vol vreugde en
verbondenheid.

Arpad Lux Joah Mans Ross Horsmans
Df':mle Panders Lau.rentl.rTa Pellegriti Sara Spits
Dilayla Gyzen Lavie Roijen,

Shanti Hoogvliets

Estephania v.d Sande Liam Wood . .
Xavier Nelissen
Eva Wolfs Liv Corvers .
Yionnedre Parada
Faith Lee van rey Maxine Roijen
Fay Gulikers Nela Rijksen

H. COMMUNIE THUIS ONTVANGEN, ZIEKENCOMMUNIE

Voor parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen door ziekte of
andere omstandigheden, bestaat de mogelijkheid om thuis de H. Communie te
ontvangen. Wilt u hier gebruik van maken, neem dan contact op met het
parochiekantoor van uw parochie.

VOOR HUWELUIK, UITVAART, DOOPSEL EN BOETE EN VERZOENING:
Contact opnemen met de pastoor.

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN (BEDIENING)

Neem contact op met een van de parochiepriesters. Indien deze niet bereikbaar
zijn kunt u contact op nemen met de priesterwachtdienst: Verpleegkliniek
Larisa: & 043-3690670

ZIEKENBEZOEK OF HUISBEZOEK

Mensen die ziek zijn in het ziekenhuis of thuis en graag bezoek wensen vanuit de
parochie kunnen dit kenbaar maken door een telefoontje of mailtje naar het
parochiesecretariaat. U kunt hier ook doorgeven als u vanuit de parochie graag
bezoek hebt voor een gesprek.
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HET VOLGENDE PAROCHIEBLAD EN OPGEVEN MISINTENTIES

Het volgende blad gaat over de periode van zaterdag 7 juni t/m zondag 12 juli
2026. Misintenties en kopij voor die editie uiterlijk woensdag 20 mei inleveren
bij het parochiekantoor van uw parochie of per e-mail naar het e-mailadres van uw
parochie (zie voor contactinformatie laatste pagina).

DIGITALE PAROCHIEBLAD

Wilt u het blad digitaal ontvangen, dan kunt u uw e-mailadres sturen naar het
parochiesecretariaat van uw parochie. U kunt het blad ook online lezen op
www.rk-parochiesmaastrichtwest.nl en www.jpmaastricht.nl . Een papieren
versie vindt u in uw parochiekerk.

PAROCHIEKANTOOR GESLOTEN
Op Koningsdag, 27 april, en op vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het
parochiekantoor St. Anna-Lambertus & St. Theresia-Jozef gesloten.

Liturgische kalender
Federatie Maastricht-West Johannes-Paulus Il

AL=St.Anna/Lambertus, THJ=St.Theresia/St.Jozef, D=Daalhof, OC=0ud-Caberg, W=Wolder

KERK DATUM TUUD INTENTIES

THJ za 25-04 17.30 H. Mis, Annie Honée-Lenoir; Els Hermans -
Overhof; ouders Hermans - Houben

w z0 26-04 9.30 H. Mis, Louis en les Crijns-Haesen; Annie
Paulissen, Nandus Paulissen en Miet
Paulissen-Meertens

AL 10.00 H. Mis, Familiezondag m.m.v. LifeTeen
D 11.30 H. Mis
0.C 11.30 H. Mis

Leny Maubach-Buying; Pierre Gilissen;
Jeu Sanders

w di 28-04 19.00 H. Mis
AL wo 29-04 18.15 Rozenkransgebed gevolgd door H. Mls
D do 30-04 9.00 H. Mis
0.C vr 01-05 9.00 H. Mis, aansluitend Rozenkransgebed
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KERK

THJ

AL

AL

0.C
THJ
AL

THJ

DATUM
Za 02-05

zo 03-05

ma 04-05

di 05-05

wo 06-05
do 07-05
vr 08-05
za 09-05
za 09-05
zo 10-05

zo 10-05

TUD
17.30

9.30

10.00

11.30
11.30

19.30

18.40
19.00
18.15
9.00

9.00

17.30
19.00
10.00

9.30

INTENTIES

H. Mis m.m.v. Aajd Koper aansluitend
koffiedrinken

Jrd. Pastoor Andries v.d. Berg

H. Mis m.m.v. St. Caeciliakoor
aansluitend koffiedrinken

Jeannie Gulikers-Henssen; Ine Hopmans-
Peeters;

pastoor Piet van der Aart;

Louis en les Crijns-Haesen

H. Mis, m.m.v. ENCI-koor b.g.v. hun 75-
jarig jubileum

levende en overleden leden van het ENCI-
koor;

ouders Leseur-Jansen;

Piet en Francine Dresens-Mans

H. Mis

H. Mis

aansluitend koffiedrinken

Jean Wijzen; Fiena Tillie-Creemers;
Emile Deckers; Annie Thomissen-Toennaer
Dodenherdenking aansluitend plaatsing
kaars bij gedenkplaquette
Rozenkransgebed

H. Mis

Rozenkransgebed gevolgd door H. Mis
H. Mis, aansluitend Rozenkrangebed

H. Mis, aansluitend Rozenkransgebed
Geen H. Mis

H. Mis

BRONPROCESSIE vanaf St. Theresiakerk
Marie-Jose Slangen-Penders

Geen H. Mis i.v.m. Bronprocessie
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KERK
AL

D
0.C
w
AL

AL

0.C
THJ

AL

DATUM

di 12-05

wo 13-05

do 14-05

vr 15-05
za 16-05

zo 17-05

di 19-05
wo 20-05

do 21-05
vr 22-05

za 23-05
zo 24-05

TUD

10.00
11.30
11.30
18.40
18.15

10.00

9.00
17.30

9.30

10.00

11.30
11.30
18.40
18.15
19.00
9.00

9.00

17.30
9.30

INTENTIES

Geen H. Mis i.v.m. Bronprocessie
Geen H. Mis i.v.m. Bronprocessie
Geen H. Mis i.v.m. Bronprocessie
Rozenkransgebed, aansluitend H. Mis

Geen Rozenkransgebed en geen H. Mis
Om 19.00 uur H. Mis in de St. Servaas voor alle
vrijwilligers van de parochies in het Dekenaat.

H. Mis HEMELVAARTSDAG
grootouders Leseur-Cortleven

H. Mis, aansluitend Rozenkransgebed
H. Mis m.m.v. Duo Ubunto

Mathilde Ruyters

H. Mis

Mia Marting-van der Leeuw

H. Mis

Oud-pastoor Louis Claessen;

ouders Sjeng en Annie Rompelberg-
Janssen; Theo en Fien Daalmans-
Lemmens;

H. Mis

H. Mis, Jaques Broex;
Rozenkransgebed, aansluitend H. Mis
Rozenkransgebed, aansluitend H. Mis
Taizé-viering

H. Mis, aansluitend Rozenkransgebed
H. Mis, aansluitend Rozenkransgebed
PINKSTEREN

H. Mis m.m.v. Vroenhofzangers

H. Mis, Vic en Lie Bemelmans-Wijnands;
Kitty Stevens-Henket, wederzijdse ouders,
zussen en tant May Henket; 5e jrd. Jean Telg;
le jrd. Mia Marting-van der Leeuw; Hub en
Annie Habets-Collas
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KERK

AL

0.C

AL

AL

0.C
THJ

AL

AL

0.C
THJ

DATUM

ma 25-05

di 26-05

wo 27-05
do 28-05
vr 29-05
za 30-05
zo 31-05

di 02-06
wo 03-06
do 04-06
vr 05-06
za 06-06

zo 07-06

TUD
10.00

11.30

11.30

10.00
18.40
19.00
18.15

9.00
17.30
10.00

10.00

11.30
11.30

19.00
18.15
9.00
9.00
17.30

9.30

INTENTIES

H. Mis Familiezondag m.m.v. Vocalgroup
Alliance

dhr. en mevr. Nijst -Hoogland

H. Mis m.m.v. St. Caeciliakoor

Pastor Fons Tijssen

H. Mis

Jacques Broex; Emile Deckers

2E PINKSTERDAG

H. Mis

Rozenkransgebed

H. Mis

Rozenkransgebed, aansuitend H. Mis
GEEN H.MIS 1.V.M. BEDEVAART BANNEUX
H. Mis, aansluitend Rozenkransgebed
H. Mis

H. Mis 1E H. COMMUNIE m.m.v.
Ascension

H. Mis, Ouders Leseur-Jansen; Nicole
Chambille-Caelen

H. Mis

H. Mis, na de Mis voertuigzegening tot 12:40u
Leny Maubach-Buying

H. Mis

Rozenkransgebed, aansluitend H. Mis
H. Mis

H. Mis

H. Mis

Pastoor Andries v.d. Berg; Margriet
Thimister

SACRAMENTSDAG

H. Mis, aansluitend koffiedrinken

Vic en Lia Bemelmans-Wijnands
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KERK DATUM TUD INTENTIES

AL 10.00 H. Mis, Jrd. deken Mathieu Hanneman;
ouders Sjeng en Annie Rompelberg-
Janssen; Theo en Fien Daalmans-
Lemmens; ouders Leseur-Jansen

ocC 10.00 H. Mis aansluitend Processie
D 11.30 H. Mis
PASTORAAL TEAM

FEDERATIE MAASTRICHT-WEST JOHANNES-PAULUS 11

Pastoor R. Schols Kapelaan V. Kumar

Van Akenweg 63, 6218 HL Maastricht Potterieplein 33

7 06-51586223 6216 VB Maastricht
e-mailadres: pastoor@jpmaastricht.nl 78 06 15458087
pastoor@rk-parochiesmaastrichtwest.nl e-mailadres:

Kapelaan N. Pethuru kapelaan@jpmaastricht.nl
Pastorie St. Anna-Lambertus Diaken Jos Valke:

Dr. van Kleefstraat 12 diakenvalke@jpmaastricht.nl
6217 JJ Maastricht Diaken Kees Bekker:

7 043-3432929 % 06-54730903
e-mailadres: Nicholasjesu@gmail.com | diakenbekker@jpmaastricht.nl

Catechiste Zuster Johanna, via parochiekantoor Daalhof

Financién St. Theresia-Jozef: Financién St. Anna-Lambertus
Kerkbijdrage: NL84 INGB 0001 4861 00 t.n.v. | Kerkbijdrage

R.K. St. Jozef en St. Theresia parochie Uw bijdrage is welkom op

onder vermelding van Kerkbijdrage NL70 INGB 0679 8150 15

NL84 INGB 0001 4861 00 t.n.v. R.K. St. Jozefen | gy y: Kerkbijdrage St. Anna-

St. Theresia parochie Lambertus Stipendia: NL70 INGB
onder vermelding van Kerkbijdrage 0679 8150 15

St. Theresia-Jozefparochie Stipendia en overige |+ 4. R.K. kerkbestuur St. Anna-
betalingen onder vermelding van het Lambertus
betreffende onderwerp.

15




Financién Johannes-Paulus Il

IBAN Bankrekeningnummer voor
kerkbijdragen, misintenties, project
Mary’s Meals en overige bijdragen:

NL 28 RABO 0158 4943 50 ten name van
Petrus Paulus/San Salvator

Of NL 23 RABO 0131 3769 26 ten name
van Kerkbestuur Heilig Hart van Jezus.

Parochiekantoor bij St. Annakerk

Dr. van Kleefstraat 12

6217 J) Maastricht

7 043-3432929

Maandag en vrijdag 9.00 —12.00 uur
Website:
www.rk-parochiesmaastrichtwest.nl
e-mailadres: info@rk-
parochiesmaastrichtwest.nl

Parochiekantoor Daalhof
Penatenhof 101:

op ma, wo en do 10.00 -12.00 uur
secretariaatdaalhof@jpmaastricht.nl
043-3431561

Tijdens de openingstijden van het kantoor
in Daalhof is de kerk open voor het
opsteken van een kaarsje of stil gebed.
Website: www.jpmaastricht.nl
Facebook:
www.facebook.com/RKMaastrichtwest

Adressen kerkgebouwen
Heilig Hart van Jezus
Van Akenweg 63,

6218 HL Maastricht

St. Annakerk

Via Regia 100,

6217 JW Maastricht

San Salvatorkerk
Daalhof,Penatenhof 101,
6215 BX Maastricht

St. Theresiakerk

Sint Theresiaplein 9,
6213 CG Maastricht
Heiligen Petrus en Pauluskerk
Mgr. Vranckenplein 1,
6213 HL Maastricht
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